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Suy niệm mở đầu 

 (Mời cộng đoàn quỳ - hát kinh Chúa Thánh Thần) 

(Mời cộng đoàn ngồi) 

HDV 1 : Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống,  

đã dựng nên vũ trụ và con người để thông ban sự sống viên mãn 

và sự thiện hảo tốt lành. Ngài đã cho con người lý trí và tự do 

để tham gia vào chương trình tạo dựng của Ngài.  

Thế nhưng nhân loại chúng ta từ xưa đến nay, luôn phải đối 

diện với muôn vàn nghi vấn về bóng tối, hận thù, chiến tranh, 

thiên tai, dịch bệnh, nghèo đói và chết chóc. Do đâu mà vũ trụ 

và con người phải gánh chịu những hậu quả đau thương này ?  

HDV 2 : Các nhà sinh thái học đã đưa ra một số nhân tố chính đe dọa 

sự sống con người, đó là : Ô nhiễm môi sinh, gia tăng dân số, 

sự hao mòn nguyên liệu thiên nhiên, sự hủy diệt của nhiều loài 

sinh vật, và những cuộc chạy đua vũ trang không hồi kết.  

Sự biến đổi khí hậu toàn cầu gây thiên tai, lũ lụt, sạt lở, núi lửa, 

động đất, sóng thần,… là hậu quả của sự khai thác đến cạn kiệt 

nguồn tài nguyên thiên nhiên, và cũng là nguyên nhân phát sinh 

các dịch bệnh như Covid-19. 

Con người đã sử dụng và lạm dụng trái đất một cách vô trách 

nhiệm. Bạo lực nằm sâu trong trái tim con người, vốn bị tội lỗi 

làm tổn thương, gây ra bệnh tật nơi đất đai, nguồn nước, không 

khí và các sinh vật.  

HDV 1: Điều đáng buồn hơn nữa, con người với thực tại tội lỗi dường 

như không còn ý thức đủ sự tốt đẹp vốn có của chính mình hay 

của các thụ tạo. Đồng thời cũng quên đi trách nhiệm cộng tác 

vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa.  

Đã đến lúc chúng ta phải lắng nghe trái đất bị hủy hoại đang lên 

tiếng đòi công lý. Thông điệp “Laudato si” của Đức Thánh Cha 

Phanxicô, mời gọi mọi người hãy chúc tụng Chúa với những 

công trình sáng tạo của Ngài và cùng nhau chăm sóc bảo vệ ngôi 
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nhà chung của nhân loại. Đặc biệt các Kitô hữu cần phải hoán cải 

nội tâm về vấn đề sinh thái, ý thức sống ơn gọi làm người bảo vệ 

công trình do Chúa tạo dựng, làm cho thế giới mỗi ngày mỗi đẹp 

hơn, đáng sống hơn.  

HDV 2 : Trong đêm linh thánh này, chúng ta cùng hướng tâm hồn 

lên, chiêm ngắm tình yêu vô biên của Thiên Chúa qua các công 

trình : sáng tạo, thanh lọc trong yêu thương và nhập thể cứu 

chuộc của Thiên Chúa qua diễn cảnh (2 HDV đọc chung) : TÔN 

VINH CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO CỦA THIÊN CHÚA. Nhờ 

đó, chúng ta có thể hiểu sâu rộng hơn công cuộc sáng tạo mới 

trong Đức Kitô, Ngôi Lời nhập thể. 

*** 

Phần 1 : TẠO DỰNG TRONG YÊU THƢƠNG 

1. Chuẩn bị : Sau lời dẫn mở đầu, nhà thờ và cung thánh tắt 

đèn. Các diễn viên vào vị trí của mình : 3 cụm hoa lá, mỗi cụm có 2 

người ẩn trong đó, mặc đồ cánh bướm và 1 số con thú,…, dải lụa 

xanh làm nước gợn sóng. (Mở nhạc nền sáng tạo) 

HDV 1 : Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật bằng sự khôn ngoan và 

tình yêu. Ngài tạo dựng mọi sự từ hư vô, không cần một thứ gì 

đã có trước, cũng không cần sự trợ giúp nào. Vũ trụ được hình 

thành cách hài hòa và trật tự. 

2. Diễn theo lời đọc : 

HDV 2 : Thiên Chúa phán : “Phải có ánh sáng, liền có ánh sáng”  

=> Bật đèn pha vàng  

HDV 1 : Thiên Chúa phán : “Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, 

để phân rẽ nước với nước,… liền có như vậy”  

=> Hai người cầm dải lụa xanh làm gợn sóng + Mở nhạc 
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HDV 2 : Thiên Chúa phán : “Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi và 

cây trên mặt đất có trái, tùy theo loại… Thiên Chúa thấy thế là 

tốt đẹp”.  

=> Những người ẩn trong cụm hoa lá thay phiên nhau đứng 

lên theo điệu nhạc.  

HDV 1 : “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, 

giống như chúng ta, để con người trông coi cá biển, chim trời, dã 

thú khắp mặt đất, và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất.”  

=> Ađam và Evà đi ra theo điệu nhạc. 

3. Múa : “Ca tụng Chúa” 

 

Phần 2 : THANH LỌC TRONG YÊU THƢƠNG 

HDV 1 : Trong các thụ tạo hữu hình, con người được sống trong tình 

thân nghĩa với Thiên Chúa, được Ngài yêu thương tạo dựng 

trong sự hài hòa với chính mình và với vạn vật. Thế nhưng, con 

người đã tự xem mình là chủ nhân của trái đất và đã khai thác, 

bóc lột tùy ý
1
. Con người đã chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa, đã 

không nhìn nhận giới hạn thụ tạo của mình. Vẻ đẹp và sự hài 

hòa trong con người cũng như vạn vật đã bị tội lỗi làm hoen ố.  

HDV 2 : Thiên Chúa, Đấng muôn ngàn đời vẫn trọn tình thương, 

không bỏ rơi những gì Ngài đã yêu thương sáng tạo. Ngài luôn 

luôn tìm cách cứu vớt và chữa lành. Kính mời cộng đoàn tiếp 

tục theo dõi phần 2 : “Thanh lọc trong yêu thƣơng”. 

*** 

Cảnh 1: Tiên báo đại hồng thủy 

Bà Nôe (đi ra và nhìn chung quanh) : Ông Nôe !... ủa đi đâu rồi !?  

Ông Nôe (từ cửa đi vào) : bà mới gọi tôi hả ? 

                                                 
1 X. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Laudato Si’, số 2 
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Bà Nôe (quay ra) : Khuya rồi, ông đi đâu vậy ? hay là… 

Ông Nôe (ngắt lời) : Bà … bà lại nghi ngờ tôi đến mấy cái kỹ viện 

phải không ? Vợ chồng ở với nhau bao nhiêu năm,… bà không 

biết con người tôi sao ! Tôi luôn kính sợ Đức Chúa và không 

muốn làm điều trái mắt Ngài. 

Bà Nôe (ngắt lời – tay phụ cởi áo khoác cho ông Nôe) : Thì… thì tôi 

nhắc để ông không sa ngã ! Chứ thị trấn này có chút xíu… ! 

mà… quán ăn quán nhậu đếm không xuể, kỹ viện mọc lên liên 

tục. 

Ông Nôe (ngồi xuống): Đúng rồi ! tôi ra đường thấy các khu vui chơi 

đầy ắp người…. Tôi… cũng đang suy nghĩ về mấy người 

bạn…. (tắc lưỡi) Già rồi, có vợ có con rồi mà vẫn ăn chơi trác 

tán. 

Bà Nôe : Ông đang nói ai vậy ? 

Ông Nôe : Lúc nãy,… tôi định qua nhà ông Ichabod có chút chuyện. 

Trên đường đi tôi thấy ông ta đang cặp kê với một cô gái, người 

thì đầy mùi rượu. 

Bà Nôe : Trời đất ! bà vợ của ổng mà thấy thì chết ! 

Ông Nôe : ông ta còn khoe với tôi là đang chạy chọt và sắp có một 

ghế trong ban lãnh đạo thị trấn. 

Bà Nôe : Uh ! tôi… cũng muốn ông cũng có một chỗ…. 

Ông Nôe (ngạc nhiên và nghiêm mặt) : Bà nghĩ gì vậy ?! 

Bà Nôe (bối rối) : Thì… tại tôi thấy người ta, có chức có quyền, 

chẳng cần làm gì mà vẫn giàu có, sung sướng, … và không bị ai 

bắt nạt. 

Ông Nôe : Những ai kính sợ Đức Chúa, đi theo đường lối của Ngài 

thì Ngài sẽ chở che và chúc lành.  

(Chưa nói hết câu thì Sêm dìu Kham bị bể đầu, chân đi khập khiễng 

vào nhà, 2 anh em tay cầm gậy) 
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Bà Nôe (hốt hoảng chạy tới): Trời ơi sao lại bị như vậy ? 

Ông Nôe: Chuyện gì vậy? 

Sêm : Dạ, chúng con giải cứu một cô gái. 

(Sêm đỡ Kham ngồi xuống và chạy vào lấy băng vải) 

Bà Nôe (hỏi tới tấp) : Cô gái nào ? sao lại giải cứu ? sao lại ra nông 

nỗi này ? 

Ông Nôe: Bà bình tĩnh, để tụi nói kể. 

Kham : 12 giờ khuya đêm nay, dân làng sẽ cử hành nghi lễ tế thần.  

Sêm (vừa đi ra vừa nói): Họ bắt một cô gái 15 tuổi làm lễ vật tế thần.  

Kham : Họ rất đông, chúng con chẳng thể chống lại được, chỉ cướp 

được cô bé trên tay họ rồi bỏ chạy thôi. 

Bà Nôe : Trời ơi ! sao lại dây dưa vào chuyện người ta. Họ mà biết 

con của ai thì sẽ đến phá nhà mình thôi ! 

Ông Nôe : Bà này ! tụi nó làm đúng rồi ! Chúng ta chỉ tôn thờ một 

mình Thiên Chúa, không được thờ thần nào khác. Hơn nữa, giết 

người tế thần là chống lại Đấng Tạo Hóa. 

Bà Nôe (khóc xót con) : Đúng cái gì ! ông thấy không, con mình bể 

đầu, thương tích cùng mình thế này ! 

Ông Nôe : Còn thằng Giaphét đâu ? 

Sêm (nhìn ra cửa): Ủa Giaphét chạy theo sau tụi con mà ! sao … ?  

Giaphét (chạy vào nhưng vẫn ngoái lại phía sau vẻ lo lắng) : Dạ con 

đây ! họ rượt theo các anh nên con phải đánh lạc hướng họ ! 

không để họ biết nhà mình. 

Bà Nôe : Đó ông thấy chưa !? (tiếp tục lau vết thương cho Kham), lo 

chuyện bao đồng nên khổ thế này !  

Ông Nôe : Còn cô bé sao rồi ? 

Giaphét : Con cũng đưa cô bé về nhà cô ta rồi. 
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Ông Nôe : Không sao rồi ! Chúa gìn giữ gia đình mình. Giờ khuya 

rồi, cả nhà vào đi  ngủ thôi. 

- (lắc đầu đi đi lại lại và lẩm bẩm) : Tội lỗi con người ngày 

càng lớn, họ đã làm trái lệnh Đức Chúa…. Nếu… họ không trở 

lại, Đức Chúa sẽ nổi giận thôi !... 

-Quỳ thầm cầu nguyện, rồi thở dài rồi ngồi gục đầu xuống ngủ  

- Tiếng gió và sấm sét 

Đức Chúa: Nôe! Nôe!!!! 

Ông Nôe (giật mình thức dậy và phủ phục): Lạy Ngài, Ngài gọi con! 

Đức Chúa: Lòng con người đã ra chai đá, vì tại chúng mà đất đầy 

bạo lực, vì thế ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, ta 

sẽ cho hồng thủy ập xuống trên mặt đất này sẽ tiêu diệt mọi xác 

phàm có sinh khí dưới gầm trời; mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở.  

Còn ngươi Nôê! ta chỉ thấy mình ngươi là người công chính 

trước nhan ta trong thế hệ này. Vì thế ngươi hãy làm một chiếc 

tàu bằng gỗ bách, chiều dài 150 thước, chiều rộng 25 thước, 

chiều cao 15 thước, tàu có mui che, có 3 tầng, cửa thì đặt ở bên 

hông.  

Chính con tàu này sẽ che chở ngươi cùng với con trai ngươi, vợ 

ngươi và các con dâu của con trai ngươi cho đến khi nạn hồng 

thủy chấm dứt. 

Nôê:  Lạy Đức Chúa ! nhưng con không phải thợ đóng tàu, làm sao 

con có thể làm được ? 

Đức Chúa: Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ ở cùng và trợ giúp ngươi. 

Nôê: Thưa Ngài! lẽ nào muôn vật đều phải tận diệt sao? 

Đức Chúa: Trong mọi sinh vật, mọi xác phàm, ngươi sẽ đưa vào tàu 

mỗi loại một đôi, để giữ cho chúng sống với ngươi; phải có một 

con đực và một con cái. Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, 

mỗi loại vật bò dưới đất, mỗi loại một đôi sẽ đến với ngươi, để 

ngươi giữ cho chúng sống. Phần ngươi, hãy lấy mọi thứ ăn 
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được và tích trữ cho mình; đó sẽ là lương thực của ngươi và của 

chúng. 

Nôê: (Quỳ sấp mặt xuống đất) Lạy Đức Chúa ! Thánh Ý Ngài thật là 

cao cả, con sẽ thực hiện những điều Ngài truyền dạy ! 

(Tĩnh lặng 1 tí… Nôe đứng lên, nhìn chung quanh vẻ hoang 

mang, lo sợ như vừa gặp ác mộng, loạng choạng đi vào trong) 

*** 

Cảnh 2 : Gia đình ông Nêô đóng tàu 

- Màn chiếu chiếc tàu 

- Người khiêng gỗ đi qua lại và ông Nôê bào gỗ, đóng đinh, đóng 

tàu… đang đóng tàu có một nhóm người đến): 

Ngƣời A: (vẻ ngạc nhiên) ông Nôe ! chuẩn bị rước thêm một cô vợ 

nữa hay sao mà dựng nhà to thế !  

Ông Nôe: Chúng tôi đang đóng tàu.  

Ngƣời A: Uh ! tôi cũng thấy giống con tàu ! mà… mấy năm nay, 

thấy gia đình ông có vẻ vội vã, hối hả đóng con tàu này ! có 

chuyện gì vậy ? 

Ông Nôe: Sắp tới sẽ có mưa rất lớn. 

Ngƣời A: (Cười nhẹ ngạc nhiên) ông lẩm cẩm rồi ! trời đất thế này ! 

nắng nóng cháy da, ruộng đồng nứt nẻ! làm gì có mưa với gió ! 

(Ông B + C đi tới) 

Ngƣời B : (Nói với người A giọng mỉa mai) Tôi nghĩ ông Nôe sắp đi 

du ngoạn hưởng gió biển nên đóng tàu !  

Ngƣời C : Ở đây làm gì có biển, tàu ông Nôe chỉ bơi trên đất liền 

thôi !(cả 2 phá lên cười) ha ha ha !. 

Ông Nôe: (chậm rãi giải thích) Các ông phải biết rằng,… loài người 

chúng ta đã quá bại hoại, đã xúc phạm đến chính Đức Chúa... 

Ngài ! Ngài sẽ trừng phạt con người. Tôi đóng con tàu này là 

làm theo lệnh của Ngài. 
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Ngƣời A:  Đức Chúa trừng phạt à ? nghe cũng sợ đấy !  

Ngƣời C:  Thôi đi ông ! lại mang Đức Chúa ra hù dọa chúng tôi 

nữa ! chẳng có Đức Chúa nào cả !  

Ông Nôe: Đức Chúa trao quyền cho con người quản lý và chăm sóc 

vạn vật ! Nhưng con người đã chống lại lệnh Đức Chúa, đã phá 

hoại công trình sáng tạo của Ngài !  

Ngƣời C: Quản lý ư !.... Hahaha ! Tôi đâu có rảnh, ông rảnh thì cứ 

làm quản lý cho Đức Chúa của ông đi. 

Ngƣời B : Đừng có dạy khôn chúng tôi, mọi sự trên đời là của chúng 

ta, ai chiếm đoạt được thứ gì thì toàn quyền sử dụng! toàn 

quyền hưởng thụ !. (cười đắc chí) 

Ông Nôe: Đức Chúa sẽ cho mưa xuống để thanh lọc địa cầu này ! 

Ngƣời C : làm gì có Đức Chúa ! ha ha ha !!! 

Ngƣời B : Ông Nôe ! tôi khuyên ông nên bỏ cái ý định này đi, vì nó 

quá điên rồ ! 

Ông Nôe: Các ông sẽ lãnh hậu quả, vì đã xúc phạm đến Đức Chúa, 

đã làm điều dữ trái mắt Ngài. 

Ngƣời C:  Hahaha… ai thấy chứ, (chế nhạo quay qua ông A và B) 

ông hả… hay ông! hahaha 

(Sêm mang nước cho cha uống thấy mọi người chế nhạo cha mình) 

Ngƣời B: Thôi chúng ta mặc kệ ông ta đi !  

Ngƣời C: Chào ông Nôe, ông cứ ở đấy mà ôm con tàu của ông đi nhé! 

 (3 người đều đi ! ông Nôe vẫn cứ tiếp tục đóng tàu) 

Sêm : Cha ơi có thật Đức Chúa sẽ hủy diệt tất cả không cha? 

Ông Nôe: Đúng rồi ! Ngài đã nói và Ngài sẽ thực hiện. Sẽ có lụt đại 

hồng thủy tràn lan trên địa cầu. 

Sêm : Vậy gia đình mình thì sao hả cha ? 
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Ông Nôe: Đức Chúa đã ghé mắt thương đến gia đình chúng ta ! 

chúng ta sẽ được cứu bằng con tàu này. 

Gia phét (đi ra, vừa đi vừa chỉ màn hình): Cha ơi nhìn kìa!  Các loài 

vật đang đến với chúng ta rồi. 

Ông Nôe: Các con đưa chúng vào chuồng !  

Sêm: Ôi! Mưa bắt đầu rồi! 

Kham (chạy ra): Cha ơi mưa lớn quá! Nước ở đâu tràn về nhiều quá ! 

Ông Nôe: Nhanh lên ! giúp cha dọn dẹp, đưa mọi vật lên tàu. 

(Bà Bà Nôe và 3 cô con dâu tất bật mang đồ từ phòng thánh Đức Mẹ 

qua phòng thánh kia,… Mọi người chạy vào trong…) 

Kham (chạy ra nhìn cộng đoàn) : Cha ơi ! còn nhiều người nữa, có 

cho họ lên tàu không? 

Ông Nôe:  Đức Chúa nói tất cả đều phải bị hủy diệt, Kham con đừng 

trái lệnh Ngài, vào trong nhanh lên! 

Bà Nôe (Chạy ra kéo Kham vào): Kham ! nhanh đi con! 

Ông Nôe: Mau lên tàu để cha đóng của cửa tàu lại, nhanh lên..! 

 (Mở trình chiếu đoạn Video con tàu Nôe – nước dâng cao) 

HDV 1 : Thế là mọi sự xảy ra đúng như lời Thiên Chúa phán với ông 

Nôe. Cơn hồng thủy kéo dài bốn mươi ngày đêm. Thiên Chúa 

đã xóa bỏ mọi loài trên mặt đất, từ con người cho đến gia súc, 

chỉ còn lại gia đình ông Nôe và những loài vật lên tàu với ông.  

HDV 2 : Đức Chúa đã thiết lập giao ước với ông Nôe và muôn loài 

thụ tạo. Ngài sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người. 

Bao lâu đất này còn thì mùa gieo và mùa gặt, trời lạnh và trời 

nóng, tiết hạ và tiết đông, ban ngày và ban đêm sẽ không ngừng 

đắp đổi. Con người sẽ sinh sôi nảy nở đầy mặt đất. Mọi sinh 

vật, dã thú và cây cỏ được trao vào tay con người, nhưng không 

được đổ máu chúng. Từ nay trở đi, sẽ không còn cơn hồng thủy 

hủy diệt nữa. Thiên Chúa đã gác cây cung của Ngài trên mây và 
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đó là dấu chỉ giao ước giữa Ngài với mọi xác phàm trên mặt 

đất. 

HDV 1: Trận đại hồng thủy và việc Thiên Chúa lập giao ước là bằng 

chứng về tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Ngài đã tái lập 

trật tự thế giới để con người và vạn vật được trở lại tình trạng 

thanh sạch nguyên thủy, và sống giao hòa với Thiên Chúa và 

với nhau. Đó là cách thức Thiên Chúa yêu thương chăm sóc 

công trình sáng tạo của Ngài. 

*** 
 

Phần 3  

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO MỚI TRONG ĐỨC KITÔ 

TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MARIA 

HDV 1 : Muôn loài tiếp tục được sống và tồn tại cho đến hôm nay là 

nhờ vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Và công trình 

sáng tạo mới, trọn vẹn và viên mãn hơn trong Thánh Ý Thiên 

Chúa đó là khi Ngôi Hai Thiên Chúa bước vào vũ trụ làm anh 

trưởng và là Đấng Cứu Chuộc muôn loài.  

HDV 2 : Để chuẩn bị cho Con của Ngài xuống thế mang thân xác 

con người và có sự cộng tác của thụ tạo, từ muôn thuở, Thiên 

Chúa đã chọn Đức Maria, người con gái Sion làm Mẹ Đấng 

Cứu Thế. 

Múa truyền tin (Đức Maria + sứ thần nam)  

Múa “Ngợi khen Đức Chúa » (12 em) 

*** 

ĐI TÌM Đ NG CỨU TINH QUA V  TRỤ VẠN VẬT 

HDV 1 : Khi Đức Maria đáp tiếng xin vâng, Ngôi Lời nhập thể, đã 

khai mở công trình sáng tạo mới của Thiên Chúa. Dấu chỉ 

vương quyền của Ngài là ngôi sao xuất hiện bên trời Đông.  

HDV 2 : Ba Nhà Chiêm tinh được nhắc tới trong Kinh Thánh, có lẽ 

là những người yêu thiên nhiên, yêu khoa học, đã dùng sự hiểu 
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biết của mình về vũ trụ, về các chòm sáng trên trời, gắn kết 

chúng với con người để dự đoán các sự kiện xảy ra.  

HDV 1 : Họ đã tin rằng vũ trụ hiện hữu là nhờ Đấng Tạo Hóa. Nên 

khi thấy ngôi sao lạ xuất hiện ở phương Đông, họ đã tin có một 

vị vua mới sinh ra trên trần gian và vị vua này không phải là vị 

vua bình thường, nhưng là vua trời đất. Thế là họ đã quyết định 

đi tìm gặp Ngài. 

HDV 2 : Kính mời cộng đoàn cùng các nhà chiêm tinh đi tìm Đấng 

Cứu Tinh qua vũ trụ vạn vật. 

Cảnh 1: Tại cung điện Vua Hêrôđê 

(Nhạc xập xình – giai điệu Hy Lạp - Đức vua đi ra có các cung nữ 

theo sau). 

Vua (nhìn cung nữ) : Hôm nay, nàng thấy ta săn bắn có giỏi không ?  

Cung nữ : Dạ thưa bệ hạ, ngài thật tài giỏi ! 

Vua : Ta cảm thấy rất vui vì đã săn bắn được rất nhiều thú rừng 

hoang dã ! Chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng ! 

Quân sĩ: (vua đang nói thì quân sĩ chạy vào thưa): Tâu đức Vua!  

Vua (gắt giọng) : Có chuyện gì ? 

Quân sĩ: Thưa đức vua, có ba người nhận là nhà chiêm tinh ở 

Phương Đông tới,… muốn gặp một vị vua mới sinh ra. 

Vua (Giật mình, ngạc nhiên đứng phắt dậy !) : Làm gì có vua nào 

mới sinh ra ! ngoài ta ra không có vua nào khác nữa ! 

- (Bước xuống, đi qua đi lại vẻ bối rối ! 2 cung nữ đi sau hầu 

quạt ! vua quay lại giật mình vấp lao đao – tức giận xô 2 cô té 

và quát) : Cút !  

- (Lẩm bẩm…) Một vị vua mới sinh ra ư ?....  

- Không thể ! (Đổi hướng đi)... chỉ mình ta là vua ! Hay…. lại 

có tên nào lếu láo ! tự xưng mình là vua !  
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- Không được !... (Đổi hướng đi và quay qua hỏi bọn nô hầu) 

ngươi có biết ai không ? (nô hầu bên trái lắc đầu) ngươi có biết 

không ? (nô hầu bên phải lắc đầu). (Vua tức giận) Toàn là lũ vô 

tích sự !... biến hết đi cho ta, (nô hầu sợ hãi lùi vào trong)  

- Gọi các thượng tế và kinh sư vào đây cho ta (về chỗ ngồi)! 

Thƣợng tế và kinh sƣ: Tâu đức vua! Ngài cho gọi chúng thần ! 

Vua: Miễn lễ !... Ta vừa nghe nói có một vị vua mới sinh ra ! Các 

khanh là những người thông thái, tìm hiểu xem có đúng như 

vậy không ?  

Thƣợng tế (Có vẻ sợ) : Dạ đúng vậy … tâu đức vua. 

Vua (Tức giận quát to) : Không !... không thể được…! một nước làm 

sao có hai vua được ! 

Kinh sƣ : Tâu đức vua, dạ có ! (mở Thánh Kinh ra đọc) “Phần 

ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành 

nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en 

dân Ta sẽ ra đời.” 

Vua (tức giận bước đến hất văng quyển sách ) : Không ! ta không 

chấp nhận! Ta mới là lãnh tụ cai trị Ít-ra-en. Ai ?... ai dám 

chống lại ta !... dám cướp quyền ta ??? giết ! giết hết !.... 

Vua (Chỉ tay vào thượng tế và kinh sư) : Sai rồi ! các người nói sai 

rồi ! không có vua nào nữa ! ta mới là vua của muôn loài ! cút 

ngay khỏi mặt ta ! 

(Thượng tế và kinh sư sợ hãi giật lùi lại và quay vào trong) 

Vua (Chỉ tay vào thượng tế - kinh sư) : Các người đi đâu ! đứng 

lại!... ta…. (lắc đầu thinh lặng vài giây, giọng thều thào) vị vua 

mà các ngươi vừa nói hiện đang ở đâu ? nói ngay cho ta biết ! 

Kinh sƣ (sợ hãi lắp bắp) : Dạ… dạ tâu đức vua ! Tại… tại Bê-lem, 

miền Giu-đê. 

Vua (lấy lại bình tĩnh) : Vị vua này sẽ chăn dắt It-ra-en là sao ? 
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Kinh sƣ : Tâu đức vua, Đức Chúa đã hứa sẽ có một vị vua đến để 

giải phóng dân của Ngài. 

Vua: Vậy, vị vua này đã đến chưa ? 

Thƣợng tế (bối rối): Thưa… thưa, chúng thần không rõ, … chỉ biết 

là Ngài sẽ đến, còn đến lúc nào thì…. 

Vua: Quân sĩ đâu ! (quân sĩ chạy vào) cho mời các nhà chiêm tinh 

vào đây cho ta !... (giọng nhỏ lại) nhớ là đưa họ vào đây cách 

kín đáo không để cho ai biết.  

Quân sĩ: Tuân lệnh đức vua. 

Vua:  (Quay qua thượng tế và kinh sư) : Thôi được rồi, các khanh lui 

vào trong ! 

Thƣợng tế:  Đội ơn đức vua (đi ra) 

(Vua chờ đợi, đi đi lại lại lo lắng) 

3 Nhà chiêm tinh (đi vào từ phía bàn thờ Đức Mẹ) : Chúng tôi kính 

chào đức vua, cầu chúc ngài vạn sự bình an. 

Vua (ra vẻ niềm nở tiếp đón) : Xin chào quý Ngài! không biết quý 

ngài ghé thăm cung điện của tôi có chuyện gì không? Và tôi có 

thể giúp cho quý ngài điều gì ? 

Chiêm tinh 1 : Chúng tôi từ Phương Đông đến. Chúng tôi đã nhìn 

thấy ngôi sao vương đế xuất hiện trên bầu trời. Tôi đoán là có 

một vị vua vừa mới sinh ra. Chúng tôi đã đi theo ánh sáng ngôi 

sao đến đây ! 

Chiêm tinh 2 (Tiếp lời) : Chúng tôi muốn đến triều bái Người 

 Vua Herode (nhỏ giọng) : Không ! không ! ở đây không có vị vua 

nào mới sinh cả ! 

(Cả 3 nhà chiêm tinh nhìn nhau vẻ ngạc nhiên)  

Chiêm tinh 3: Chúng tôi rất ngạc nhiên, khi đến đây thì không còn 

thấy ngôi sao nữa !?  
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Vua (ngắt lời) : Tôi cũng đang muốn biết vị vua mà các ngài nói đó 

là ai!?  

Chiêm tinh 1 : Thưa ngài, đó là vua Do Thái, là Đấng Cứu Tinh. 

Vua : Vua Do Thái à? (đổi giọng) Ờ,… tôi có nghe các nhà thông 

thái của tôi nói vua dân Do Thái sinh ra tại BeLem. Nhưng… 

không biết vị vua này đã sinh ra chưa ?  

Chiêm tinh 3: Thưa ngài, tôi tin chắc vị vua này đã đến trần gian rồi. 

Vì ngôi sao của Ngài đã xuất hiện bên trời Đông. 

Vua Herode (vẻ lo lắng thắc mắc) :  Xuất hiện rồi à ?  

Chiêm tinh 1: Ngôi sao mới vừa xuất hiện lẽ nào Ngài không thấy ? 

Vua: À … ờ… tôi… thần dân của tôi cũng đọc biết chuyện này 

nhưng họ không hề thấy ngôi sao vương đế !  

Tôi cũng muốn đến gặp vị vua này, nhưng… tôi không biết 

Ngài đang ở đâu. (quan tâm giả tạo)  

Chiêm tinh 2: Vậy là ngài cũng không biết vị vua này đang ở đâu ! 

Vậy… chúng tôi phải tiếp tục đi tìm Người.  

Vua: Xin quý ngài đi và dò hỏi cho tường tận về vị vua mới sinh 

này ! Khi đã tìm thấy Ngài, xin trở về báo lại cho tôi biết, để tôi 

cũng đến bái lạy Người nữa. 

Chiêm tinh 3: Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ trở lại báo tin cho ngài biết. 

Vua: cảm ơn quý ngài, chúc quý ngài đi đường bình an và sớm tìm 

thấy vị vua này. 

Chiêm tinh 3: Xin chào đức vua, chúng tôi đi. 

(Ba nhà chiêm tinh đi xuống về phía bàn thờ Đức Mẹ) 

HDV 1 : Lúc này, Hêrôđê đang rất hoảng sợ và lo lắng về sự xuất 

hiện của một vị Vua mới, sẽ làm lung lay ngai vàng của ông. 

Và ông đã tìm giết Hài Nhi Giêsu, với quyết định « Giết lầm 

không bỏ sót ». Bạo chúa Hêrôđê đã giết vô số trẻ thơ. Sát hại 
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các sinh linh là phá hoại chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, 

là chống lại chính Đấng Tạo Hóa. 

HDV 2 : Còn ba nhà chiêm tinh ! khi vừa rời khỏi cung điện, ngôi 

sao họ đã thấy ở phương Đông, lại tiếp tục dẫn đưa cho họ đến 

nơi Hài Nhi mới sinh ra.  

*** 

Cảnh 2 : Tại Hang đá Bêlem 

Âm thanh buổi đêm, côn trùng, bò bê, gió rít… văng vẳng tiếng hát 

thiên thần. Ba nhà chiêm tinh từ dưới nhà thờ tiến lên vừa đi vừa nói. 

Nhà chiêm tinh 2: Ủa ! ngôi sao dừng lại ở đây ! … (mọi người nhìn 

chung quanh) đồng hoang hẻo lánh, không nhà cửa, không 

bóng người…. Biết hỏi ai đây ? 

Nhà chiêm tinh 1 (lắng nghe): Tôi… Tôi nghe có tiếng hát…!? 

Nhà chiêm tinh 2 (lắng nghe) :…Cả tiếng chiên bò nữa…  

Nhà chiêm tinh 3 (có vẻ rất vui…) : Kìa…! có ánh đèn… ! (bước 

đến vài bước) vậy là có người ! 

Giuse:  Xin chào các ngài ! các ngài tìm ai ? 

Chiêm tinh 2: Chào ông ! Chúng tôi đang đi tìm một vị vua mới sinh 

ra. 

Chiêm tinh 3: Đây có phải Bêlem không ?  

Giuse: Dạ đúng rồi ! đây là làng Bêlem.  

Nhà chiêm tinh 1 : Bêlem à ? (reo lên) vậy đúng là nơi vị Cứu Tinh 

sinh ra ! 

Giuse: Các ngài vừa nói tới một vị vua hay vị cứu tinh nào đó phải 

không ?! ở đây chỉ là làng quê hẻo lánh, nghèo nàn? Có lẽ các 

ngài lầm rồi ! 

Nhà chiêm tinh 3: Ánh sao đã dẫn đường chúng tôi đến đây ! tôi tin 

chắc vị Vua Cứu Tinh đã sinh ra tại đây ! 
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Giuse: Điều này thì tôi không biết chắc ! Nhưng… tôi nghĩ, các ngài 

nên đi tìm vua ở thành phố tráng lệ hay cung điện nguy nga thôi ạ!  

Nhà chiêm tinh 1 : Lạ nhỉ ?... sao Thánh Kinh lại nói ở Bêlem… ? 

Nhà chiêm tinh 2 : Vậy chúng ta phải tiếp tục đi tìm nơi khác ! có lẽ 

Ngài ở đâu đó gần đây thôi ! 

Nhà chiêm tinh 1: Chúng tôi chào ông, chúng tôi sẽ vào ngôi làng 

gần đây xem sao ! 

(Ba nhà chiêm tinh quay đầu đi tiếp) 

Giuse: (Gọi với theo) Thưa các ngài,… giờ đã quá khuya ! bên ngoài 

trời đang đổ sương, gió lớn và rất lạnh,… các ngài có thể tạm 

dừng chân ở đây, đợi sáng mai hãy đi. 

(Ba nhà chiêm tinh có vẻ ngập ngừng nửa muốn đi, nửa muốn ở lại) 

Chiêm tinh 3 : Chúng ta đã đi đoạn đường quá xa, giờ cũng mệt, có 

lẽ nghỉ lại đây đêm nay, sáng mai đi tiếp ! 

Chiêm tinh 1 (nói với Giuse) : cảm phiền ông cho chúng tôi tạm 

nghỉ chân ở đây.  

Giuse: Dạ mời quý ngài vào. Chỗ này cũng không được sạch sẽ, vì là 

là chuồng bò ! chúng tôi cũng vừa tới đây thôi ! 

Chiêm tinh 1 : Không sao ! chỉ ở tạm thôi mà !  

Chiêm tinh 2 : Hình như ở đây không chỉ có mình ông,… tôi nghe 

có tiếng trẻ thơ. 

Giuse: Dạ ! vợ tôi mới sinh một bé trai !....  

(Nghe vậy, cả 3 nhà chiêm tinh giật mình thắc mắc)  

Chiêm tinh 2 : Sao ?! mới sinh à !? 

Chiêm tinh 3 : Một bé trai à !? 

Giuse: Dạ vâng ! cháu trai ! 

(Cả 3 nhà chiêm tinh nhìn nhau mắt sáng rỡ) 
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Chiêm tinh 3 : Chúng tôi có thể vào thăm hài nhi được không ? 

Giuse: Vâng, mời quý ngài ! (dẫn tới hang đá) 

 (Đức Mẹ và Thánh Giuse ẵm Chúa Giêsu ra giữa cung thánh) 

Ba Nhà Chiêm tinh (bước vào) : đúng rồi !  

Chiêm tinh 2 + 3 (reo lên) : Chúng ta đã gặp được Ngài !  

Chiêm tinh 1 : Vị Cứu tinh của muôn loài ! 

HDV 1 : Mời cộng đoàn đứng cùng hòa chung niềm vui với Mẹ 

Maria và Thánh Giuse, với triều thần thiên quốc, với các mục 

đồng và với tất cả những ai thành tâm thiện chí mong chờ Đấng 

Cứu Thế, cùng với muôn tinh tú trên bầu trời, với vạn vật trong 

vũ trụ này chào đón Ngôi Hai Thiên Chúa giáng thế làm người. 

(Mời cộng đoàn ngồi) 

Múa thiên thần (20 em) 

HDV 2 : Một kỷ nguyên mới đã được khai mở với sự chào đời của 

Thánh Tử Giêsu, “Ngôi Lời” của Thiên Chúa. Lời tạo dựng 

cũng là Lời nhập thể mang lại cho chúng ta ân sủng và chân lý. 

Nơi đức Kitô, khoảng cách giữa Thiên Chúa và thụ tạo đã được 

xóa bỏ bởi vì Thiên Chúa đã trở thành một thụ tạo, chia sẻ số 

phận của loài thụ tạo. Ngài là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là 

trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo. Trong Người, muôn vật 

được tạo thành và quy hướng về Người.  

 (Mời cộng đoàn quỳ) 

Lời nguyện kết : 

HDV 2 : Lạy Chúa Giêsu hài đồng, chúng con thờ lạy và cảm tạ 

Chúa. Chỉ vì yêu thương nhân loại chúng con, vì sự bất trung 

của nhân loại đã gây nên biết bao sự dữ cho công trình tạo dựng 

của Thiên Chúa, nên Ngài đã nhập thể, mang lấy thân phận con 

người, để chuộc lại tất cả mọi loài về cho Thiên Chúa. Và nhờ 

đó, con người được diễm phúc gọi Đấng Tạo hóa là Cha và 

được thông phần bản tính thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa.  
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HDV 1 : Giờ đây, trong tâm tình tri ân và tạ lỗi, chúng con xin Chúa 

giúp mỗi người chúng con nhận ra vị trí thực của mình trong 

chương trình sáng tạo của Chúa, luôn sẵn sàng cộng tác và điều 

khiển cuộc đời mình với lương tâm trách nhiệm, trong mối 

tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và vạn vật ; yêu 

thương, chăm sóc và bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại. Xin 

giúp chúng con ý thức rằng ngôi nhà chung này không chỉ 

thuộc về một mình chúng con, mà còn cho thế hệ tương lai, và 

đó là trách nhiệm để chúng con bảo tồn nó. 

HDV 2 : Trong tâm tình đó, cộng đoàn chúng ta hãy thành khẩn tha 

thiết dâng lên Chúa lời nguyện cầu trong cơn dịch bệnh vì tin 

rằng « tình yêu của Thiên Chúa sẽ biến đại khủng hoảng thành 

ân sủng tuyệt vời ».  

“Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng …” 

(Đọc hết kinh, mời cộng đoàn ngồi) 


